De stem van Van der Heiden: Vreemd

Door: Peter van der Heden, 14:44, 14 mei 2010

Parlementair historicus Peter van der
Heiden geeft wekeliks politiek
commentaar, in de aanloop naar de
Kamerverkiezingen in juni. Terwijl
Voxlog op zwart is gezet door Google
(hopelijk nu niet meer, anders zit ik
voor de kat zijn/haar viool te tikken),
gebeurt er eindelijk eens iets in Den
Haag. Nou ja, iets. Er gebeurt meteen veel. Hollen of stilstaan - en met de
verkiezingen over minder dan een maand zal het steeds harder hollen worden.

Op de maandag hebben we de Hero Brinkman die een steen in de vijver van de
PVV gooit. Die club moet volgens hem democratischer worden. En dat kan maar
op één manier: door op Brinkman (nummer 11) te stemmen — en dus niet op de
grote geblondeerde Leider. Zou deze held echt bang zijn dat de PVV minder dan
11 zetels haalt? Of is de eerste nacht van de lange messen in aantocht? Maar een
dag later valt dat nieuws compleet in het niet.

De man die eigenhandig de strategie bedacht om Wouter Bos in 2007 de electorale
nek om te draaien, bungelt nu zelf. Jack de Vries, voormalig woordvoerder annex
spin doctor van Balkenende en nu staatssecretaris van Defensie, is naar verluidt
door mevrouw De Vries het huis gewezen. Zou niet van mevrouw de adjudant
hebben kunnen afbliiven.

Nu ben ik de laatste om Jack daarvoor te veroordelen - dat doe ik liever op iets
minder hypocriete gronden. Maar het CDA zit er maar mooi mee. Achterbliivend in
de peilingen leek er nog maar één optie open: je profiteren als degelijke normen en
waardenpartij. Daar heeft de nummer 15 van de lijst een forse streep door
getrokken. Dat is dus exit Balkenende.

Intussen lacht Rutte in zijn vuistje. Hij stoomt al een tijdje op in de peilingen, maar
nu heeft hij helemaal de wind mee. Werd-ie een tijld geleden nog uitgelachen omdat-
ie nog bij zijn moeder zou wonen, nu heeft-ie een uniek selling point: de enige
listtrekker die niet vreemd kan gaan! Rest nog maar een vraag: waar was Mark
op Moederdag?



