De stem van Van der Heiden: Sorry

Door: Peter van der Heiden, 12:29, 12 november 2010

Het spijt me enorm. Echt. Deze week werd ik
door een lezer op mijn vingers getikt dat mijn
column een te hoog Geertjepesten-gehalte
heeft. Is niet mijn bedoeling. Echt niet. Maar ik
kan er toch ook niets aan doen dat de club van
Wilders de meeste inspiratie voor mijn stukjes
oplevert - afgezien dan van mijn buurvrouw,
maar dat terzijde.

Mea culpa dus. En ik had goede voornemens.
De volgende keer zou Cohen aan de beurt zijn. Of Pechtold. Of Halsema. Gooit
die vermaledijde PVV weer roet in het eten. Echt, ik was van goede wil, maar het
lijkt wel of ze het erom doen bij die populisten. Gelukkig is niet Geen de
hoofdpersoon van deze column. Vandaag staan de schijnwerpers op Eric
Lucassen. Een aanwinst voor het parlement. Voormalig militair, maar vooral
veroordeeld ontuchtpleger en buurtterrorist. Had-ie alleen niet gezegd bij zijn
sollicitatie voor de kieslijst.

Nou komt het wel meer voor, dat aspirant-Kamerleden een stukje uit hun cv
verzwijgen of opleuken. Zo glipt er nog wel eens iemand tussendoor. Niet alleen
bij populistische clubjes (de PvdA heeft er ook ervaring mee), maar als je kijkt wat
LPF en PVV samen op het schild gehesen hebben, begin je je toch achter de
oren te krabben.

En daar komt Geert weer in beeld. Als eenmanszaak draagt hij de volledige
verantwoordelijkheid voor de screening. Waar andere partijen hiervoor
kandidaatstellingscommissies hebben die gepokt en gemazeld zijn, moet Wilders
in zijn eentje de komst van gelukszoekers met een omstreden cv voorkomen.
Juist bewegingen als de PVV hebben op dit soort figuren een aanzuigende
werking.

Wilders' excuus was dat hij geen geld had voor een adequate screening. Tip aan
Geert: doe dan niet mee! |k houd mijn hart vast voor de Provinciale
Statenverkiezingen, waarvoor de PVV nog veel meer kandidaten moet leveren.
Om nog maar te zwijgen van de Eerste Kamer, die op deze wijze wel heel rap van
het imago van ‘Chambre de réflexion’ af kan komen.



